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ÖNSÖZ 


Şiir bireyselleştirilemeyecek kadar sahipsiz ve bir o kadar da herkesin 
sahiplenebileceği kadar sihirlidir. Her kişi okuduğu her şiirde kendisini 
bulabiliyor veya kendisinden bir parçanın şiirin gizemli doğasında yer 
aldığını fark edebiliyorsa, yazılan kelimeler amacına ulaşmıştır. Şiir bireyin 
gece kadar karanlık veya sabahın ilk ışıkları kadar aydınlık ve soyut 
düşlerinden sıyrılarak kağıda damlayan mürekkep parçalarının bıraktığı iz 
olmaktan uzaklaşarak, her bireyin ruhunda bir yer edinerek hayali bir 
dünyanın kapılarını aralayabilecek güçtedir. Bu duygular içerisinde şiire bir 
yükümlü atamak yerine, bu gizemli satır bütünlüğüne insanların duyguları 
içerisinde kaybolan ve kendisinden bir parça bulan herkes tarafından 
sahiplenilen mucizevi satırlar olarak yaklaşmak gerekmektedir. İşte bu 
sebepten dolayı şiir yaşanmışlıkları değil, biraz da hiç yaşanmamışlıkları 
konu alır. Kurgusal bir dünya, anlatımsız düşler ve belki de ruhunun 
ıstıraplarını senin yerine anlatan başka biri... O sensin... Şiirde adı geçen, 
âşık olan, korkan, bekleyen ve umut eden... Bir başkası değil! Ama mutlaka 
merak eden olursa kim bu mürekkep parçalarının izlerini düşlerden süzerek 
beyaz kâğıda damlatan bilinmez diye, size söyleyeyim... Ben Konur Alp 
Demir... Tıpkı eskiden olduğu gibi... Şiirsel dünyanın kölesi... Geçmişten 
gelen ve henüz geleceğe ulaşamayan... Bir o kadar da gelecekte bir 
yerlerde... Sonsuzdan gelen ve sonsuza dönecek olan... Tüm umutlarını 
cümlelerine bağlayan... Sessizlik içerisinde... Zamanının dolmasını 
bekleyen... 


Düşlerimden süzülüp kâğıda damlayan mürekkep parçalarının bıraktığı 
izler.... 


Konur Alp Demir 
İstanbul, 2021 


ESİR 
Tek mısralı bir şiirsin aslında sen bu âlemde 


Ruhunun yalnız bir sahibi var bedeninin dar kafesi içinde 


O zaman düşünmelisin ki senden öte bir varlığın esirisin 


Tüm hücrelerine kadar sebeplerin sebebinin bir mucizesisin 


Kan dolaşımında hissetmeli bir an tüm vücudun onun varlığını 


Aklının alamayacağı kadar sonsuz olan sonsuzlukta zaman durmalı 


Durmalı her şey; nehirler, yağmurlar, rüzgârlar ve bu sis 


Dağılmalı aklının ak perdelerini karaya boyayan bu is 


Söylenmesi gereken bir söz varsa şayet dilinin ucunda 


Bir tek onun adı geçiyorsa eğer söylenmeli bu söz yolun sonunda 


Tüm dualar bir gül olup açmalı her an ruhunda 


Gül kokusundan öte Gül'ün kendisine ulaşmaktır amaç sonsuzlukta 


ÇOCUK 


Bulutlara doğru çocuk 

Beyaz bulutlara 

Hafizası olmayan 

Sessizliğin içinde bir çığlık gibi 
Çığlığın içinde yalnız kalmışçasına 
Bulutlara aç kollarını 

Unuturmuş gibi yap 

Tanımıyormuş gibi davran acıları 
Beyaz bulutlara aç kollarını 
Duymak istediklerini sessizliğin içine gizle 
Gizlenmiş duygularla dağıt efkârını 
Yüzünü dön yıldızlara 

Bulutlara doğru çocuk 


Beyaz bulutlara 


UNUTMAK VE YENİ BİR SAYFA АСМАК 


Nerede söylenmişti o ilk hikâye sessizliğin içerisinde 
Ressamın tabloda bıraktığı firça darbelerindeki zihin karışıklığından öte 


Bir aşkın soyut sessizliğiydi hayalim 


Unutmak mı, bilemiyorum, hangi renkti sana verdiğim gülün rengi 
Sensizliğimi senin hayalin ile doldurduğum o gecenin en soğuk hali 
Kazınmış odamın duvarlarına 

Ve ben sensizdim senin hayallerinde aslında 


Benim olmadığım bir zamanda yalnızca senin hayalin vardı 
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Unutulmaya yüz tutmuş şiirlerimin kelimelerinin arasında 

Çok uzun rüyalarımın en sonunda her zaman ortaya çıkan kadın 
Solgun yüzünün mevsimlerinde 

Aşkın hiçbir tarifinin olmadığı bir hikaye 

Bir hikâyenin başkahramanısın 


Özlemlerimin sende son bulduğu bir rüyamsın 


Hayallerimde dokunarak saçlarına unutmak 

Ve uzaklaşmak her şeyden istediğim 

Yeni bir sayfa açarak son bulmasını beklediğim 
Bu tanımsız özlem hali 


Bir sevdanın dizlerine çöküp ruhumu adamak ve unutmak her şeyi... 
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IŞIKSIZLIK 


Işıksızlık mı varlığımı bu kadar korkutan 
Yoksa karanlığa duyulan nefret mi? 
Bu düşünceler, bu içsel çığlıklar 


Sessizliğe karşı bir özlem mi? 


Sanmıyorum son bulacak bu istekler 

Baharın sona ermesi ile başlayan en son bahar gibi 
Yeni bir mevsime hazır değil bu beden 

Yıllarca yaşadıktan sonra hep aynı mevsim içerisinde 
Başımı kaldırıp bakasım gelmiyor yıldızlara 


Bir boşluk var ruhumun hiç kullanılmamış odalarında 
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SESSİZ GÜRÜLTÜLER 


Hayal satıyordum düşlerimde 

Kelimelerden en bilinmedik olanlarını sıralarken 
Umut dağıtıyordum 

Umuda en ihtiyaç olan saatlerde 

Sessizlikti anlam veremediğim gürültülerin adı 
Konuşuyordum konuşmanın günah olduğu günlerde 
Bir sevdanın peşinde dolaşıyordum rüyalarımda 
Sessizliği sunuyordum 

Adını dahi hatırlayamadığım 

Belki de hatırlamak istemediğim 


Zamansız kalan boşluklara 
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KİMLİKSİZ DÜŞLER 


Kimliksiz düşlerin sahibinin acınası gülüşleri arasında 
Sebepsiz yaratılmışlığın izlerini taşıyan faniler 
Nerede bu gülüşlerin sebepleri 

Bir bende var bu çelişkili dualardan kalan izler 

Bir de kaderin o mutlak sahibi 

Kararsızlık içinde kalan düşler 

Yalnızlığın beklentilerinin peşinde 

İçinden çıkılamaz inançsızlık halleri 

Kararsızlık ile yalnızlık içerisinde bulutsuz geceler 
Unut diyor unutulması gereken gerçeklikler 

Unut ki yeniden doğsun güneş 

Batmamak üzere bir daha 


Unut ki hatırlanmaya değsin gülüşler 
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DÜŞ KIRIKLIĞI 


Düş kırıklığı olacaksan gelme 

Yeteri kadar birikmişliğim var zaten kalbimde 

Düşlerimin katili, sevgimin azabı olmak için geç kaldın 
Kötü kalpli cadının zehirli elmasının tadına çoktan baktım 


ve yavaş yavaş ölüyorum düşlerimde... 


Sancılı bir bekleyişin son saatlerini sayıyorum 

Beklemek, hem gelmesini umut edip hem de gelmeyeceğini bilmek 
Beklemek yaşlandırıyor beni 

Bir umut dünyası içinde yaşıyorum çoğu zaman 

O hiç tanıyamayacağımı beklemek, 


Belki de budur beni ayakta tutan... 
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Beklemenin en güzel hali 

Hayalden bir dünya, kimsenin görmediği bir güzel, cennet ve cehennem 
Şeytanın duası var her aşkın kaderinde 

Kulağına fisildiyor melekler sessiz şeytanın gizli oyunlarını 


Bu karmaşık dünya içerisinde... 


Sessizliğimi ortak ediyorum yalnızlığıma 
Konuşmasak da olur, uzaktan bakışsak yeter 
Hayali kurulmuş bir sevdanın özlemini çekiyorum 
Konuşmanın günah olduğu saatlerde 

Ve ben her zamankinden daha fazla susuyorum 
Çok sesli bir dünyada sessizlik içinde yaşarken 
Sürekli sustuğumdan mıdır bilemiyorum 

Sessizlik o kadar da yabancı gelmiyor artık 


Seslere karşı yavaş yavaş kapanıyorum 
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YALNIZLIK 


Toplumsal yalnızlığa mı atfetmeliydi 
Bu suçlu gülüşleri 


Yoksa başka bir yalnızlığın ölü dalgası mıydı kıyılara vuran... 


Pişmanlığın kötü kokan nefesi karşısında 

Sevda gülüşlerini duymak imkânsız bir hale geliyor artık 

Bir hayal düşlüyorum ama ben yokum o hayalin içinde 
Korkulardan kaçmak istemiyor artık yaşanan hayal kırıklıklarım 
Benzemez yolların çakıl taşları ile döşenmiş zemininde 
İmgelerle dokunmuş bir yaşamın başkahramanının 

Unutulmaya yüz tutmuş hikâyelerini biriktiriyorum 

Sayfalarına yazmaya kıyamadığım defterimde 

Sorgulamaya korkuyorum yalan gerçekleri 


Gerçekliğin adının geçtiği dizelerde 
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Bir suskunluk var insanların üzerinde 
İnançsızlığı meşrulaştıran 

Kalaylanmış yalanların girdabında 

Gerçek yavaşça gözden kayboluyor 

Hatırlamak istemedikçe kulağıma geliyor 
Geride bıraktığım bırakılmışlıklarımın çığlıkları 
Batmaya yüz tutmuş ikindi güneşinin 


Göz kırpışlarında saklıyorum çocukluğumun yokluklarını 


İçim sebepsiz yorgunluklara dolu 

Zihnim dalgın ve huzursuz 

Kendimden soğuduğum oluyor kimi zaman 

Elimde yok olmasını istemediğim için vazgeçiyorum 
Sevgim için sevgimden 


Ve ben bir günümü daha yalnız geçiriyorum 
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İNSAN OLMAK 


“Seni cennetime alayım” dedi Tanrı, Yavru Ceylan”a 
Yavru Ceylan heyecanlandı 

“Nasıl alacaksın” dedi “...beni cennetine” Tanrı”ya 

“Önce insan olacaksın” dedi Tanrı 

“Seni insan yapacağım” 

“Kurtulacaksın hayvan olmaktan” 

“Bu dağlardan, ormanlardan, ağaçlardan...” 

Hoşuna gitmedi Yavru Ceylan”ın 

Doğup büyüdüğü ormanlardan ayrılacak olması 

“Yok mu?” dedi “...başka çaresi bunun” 

“Hem insan olayım hem de ormanda yaşayayım” 

“Olmaz!” dedi Tanrı 

“Peki” dedi Yavru Ceylan 

“İnsan olursam ne değişecek hayatımda şimdi olduğundan” 
“İki ayak üzerinde yürüyeceksin, düşüneceksin, konuşacaksın...” 
“Başka, başka...” dedi Yavru Ceylan 

“Başka mı?” diye sordu Tanrı 


“Evet, başka ne söz veriyorsun bana insan olmamın karşılığında” 
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Tanrı sustu, konuşmadı bir süre 
İnsan olmaktan daha güzel ne olabilirdi ki onun düşüncelerinde 
Olamazdı elbet... 
Yavru Ceylan tekrar sordu Tanrı”ya 
Hiç bir insana sormuş muydu, 
Kendisini bir ceylan yapayım mı? diye 
veya bir kartal... 
Tanrı tekrar sustu 
“Sormadım” dedi ardından 
Yavru Ceylan “hayır” dedi 
“Memnunum hayatımdan” 
“Sıkıntı olur eğer insan olursam” 
İnsan olmak veya insan gibi yaşamak 
Var mıydı arasında bir fark 
Umut ile umutsuzluk arasındaki o ince mesafede 
Tanrı'dan beklemek her şeyi hem de en aciz bir biçimde 
İnsan gibi yaşayamadıktan sonra 
Ne farkı vardı 
Yavru bir ceylan olmakla insan olmak arasında 


ve yaşamak o ince çizgi zorunluluğunda... 
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YABANCI 


Anlatılamayan duyguların esaretindeyim 
Bir esaret ki yok oluşun izlerini taşımakta 


ve ben son defa... 


Vicdanları çürümüş cesetlerin başkahramanının 
Alıcısı olmayan düşlerinde yaşıyorum 

Belki de bu yüzdendir 

Sonsuzluk o kadar da sonsuz gelmiyor artık 

Bir yolcu gibiyim şehirsiz ve kimsesiz 

Her zaman geçişinde kendime ama yalnızca kendime 


Biraz daha yabancılaşıyorum... 
Anlamsızlaşıyor geride kalan bırakılmışlıklar 
Bir adım ileride beni bekliyor 


Kendilerine hiç alışamadığım pişmanlıklar 
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HATIRLANAMAYAN 


Hatırladıklarımdan daha çok 
Hatırlayamadıklarımı özlüyorum 

Sessiz bir gezegen hayal ediyorum 
Olmayan bir dünyanın 

Hiç var olmamış topraklarında 

Belki de hiç bir zaman yaşayamayacağım 


O geleceği düşlüyorum... 
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SONSUZLUK YOLCUSU 


Kararsızlığımın acısını taşıyorum ruhumda 

Henüz yollar belli değilken kaderimin boşluğunda bir sızı 
Sebepsiz değil biliyorum bu yolların sancısı 

İçinden çıkılamaz bir hal alıyor hayalimdeki şehirler 

Ne tarafa dönsem hep aynı hikâye aynı yüzler 


Umudumun yok olmaya başladığı an 

Bir zaman girdabından çıkıp gelen ey yolcu 

Zamansızdır biliyorum o şehrin henüz uykudan uyanması 
Lakin benliğimin yokluk karmaşasında bir garip seferiyim 
Vereyim ruhumu rüzgâra 


Sebebini ne sen sor ne de ben söyleyeyim 


İfade vermeme özgürlüğünü kullanıyor dilim 


Yolun sonunda büyük bir hasret içinde kayboluyor acınası düşlerim 
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Bir sen biliyorsun bu yol nereye varır bir de kaderin sahibi 
Ben kendimden geçtim lakin 


Eminim ki sonsuz olan bırakmaz beni 


Şehir şehir dolaşmakta benliğini arayan yorgun ruhum 
Düşünceler karmaşık ve anlamsız bir dönemeçte 
Beklerken... 


Bir ben miyim tek başıma bu karanlık şehrin sisleri içerisinde 


Son aşkını unutmaya çalışan bir adam misali 
Hasret çekerken bir köşede 
Sonsuzun vermiş olduğu sürenin 


Bu yolcu dolmasını beklemekte 
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YANILSAMA 


Şiir gibi ol ama ses etme 

Kelimelerin olmasın 

Ben seni cümle haline getiririm 

Virgülün olmasın 

Ne fark eder 

Noktalarım var senin için 

Kafiyesiz şehirlerin misafiri 

Sessiz düşlerin sahibi 

Hayali duyguların yorgunu 

Anlatılamaz gerçekliğin sahte yüzü 

Yaşamaya değmez bir yanılsama 
ve yaşamın tam ortasında 

Solgun yüzler ile çevrilmiş 

Yalanlar... 

Anlamsızlaşmaya başlıyor 

Anlam veremediğim zamanlarda 

Anlatmaya çalıştığım 

Geride kalan bırakılmışlıklar 
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UZAKLAR 


Susmak cümle cümle 
Konuşmak hecelercesine 
ve koşmak 


Özlermiş gibi bir yerlere 
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BOŞLUK 


Hafizamda bir boşluksun artık sen de 
Hatırlamak istemediğim yüzlercesi 


Ruhumun ceplerimde 
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GÜL 


Bir gülün ömrünü düşlemekte 

Bilen bir bilge 

Rüyası emanet edilir mi hiç 

Gülün ömrünü bilmeyen kişiye 

Bilgenin sessizliği gülün ömrünün kısalığından 
Kısa bir hayatın yorgunluğundan 

Gülün nefsini sorgulayan bir petek arısı 

Arının hayallerini zorlayan 

Gülün nasıl, ne zaman ve nerede kokacağı 
Binlerce kısa ömürlü canın düşlerine hapsolmuş 
Sonlu olanın ötesinde bir yerlerde 

Hiç bilinmeyen bir şehrin bilinmeyenlerinde... 
Cansızlaşmaya başlarken yaşayan nefisler 

Bir el gelip ansızın tüm karanlığı örter 

Ne zaman olacak sabah ve gün doğacak beklenen 
Karanlıklar şehrinin sokaklarında kokacak 


Gül kokuları yeniden 
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ESARET 


Anlatabilmenin ötesindeki düşüncelere atfedilmiş 
Kahramansız kalmış şehirlerin düşleri içerisinde 
Yoğun bir duygu bunalımı, sessizliğe hapsedilmiş 


Anlamsız cümlelerin anlatıldığı saatlerde 


Görününce büyüsünü kaybeden bir rüyanın vahameti 


Uzak bir sessizliğin dayanılamayacak o korkunç esareti 


Anlatılmaktan korkulan hikâyenin başkahramanını düşlerken 
Varlık sahibinin varlığının sorgulandığı sahnede 


Susma hakkını kullanıyor sanık son celsede 


28 


УЕ 


Her yeni gün ile birlikte 


Biraz daha Yaşlı 
Yorgun 
Uykusuz 
Geçimsiz 
Çirkin 
Umutsuz 

Mutsuz 

ve 
Kırgın 

oluyorum..... 
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SÖYLEYEMEDİKLERİM 


Ne sen pamuk prensessin 

Ne de ben büyük bir imparatorluğun yakışıklı mirasçısı 
Hayaller dünyasındaki cennette de değiliz 

Ne çevremizde huriler var 

Ne de cennet şelaleleri 


Ne ben uçan halısı olan bir Alaattin”im 


Ne de sen sultanın kızı Yasemin 

Lambada cini olan bir hükümdar da değilim 
Ama sen de karlar ülkesinin 

Kraliçesi değilsin 

Öyleyse 

Gelmemek için nedir sebebin 

Bir kusur içinde gizliyken binlerce 


Söyleyemediklerim... 
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KELİMELERİN DÜŞLERİ 


Karanlık, 

Gecenin koyuluğu içerisine gizlenen melekler, 
Tutun, 

Tutun ellerimden gizemli gerçekler, 
Söyleyin, 

Yalan mı görünüyor ateş böcekleri, 
Haykır, 

Çığlıklar içerisinde zalimin zulümlerini, 
Özgürlük, 

Bir hayalin peşinden koşan şeytanın sofrasında, 
Cennet, 

İnanmaktan yorulmuş bir ruhun aldanışlarında, 
Güzellik, 

Uydurma bir hayalin aldatıcılığında. 


31 


СҮАМ 


Çocuk gönlümdeki isimsiz düşlerin sevdalısı 
Hatırlamaya çalışıyorum adını 

Bir anı var hatıralarımda 

Korkunç bir cadının büyülü bakışları altında 
Unutturuyor bana geçmişin acılarını 

Hiçliğe doğru giderken varlıktan soyutlanan 


Söyleme artık bana yok olmaya başlayan yalanlarını... 
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SAHTELİK 


Rüya mıydı düşlediklerim 

Yoksa bir rüyanın sahteliğine mi gizlenmişti 
Rüya sandığım gerçekliklerim 

Dualarımın sessizliğinde arıyorum seni 


Benlikten sıyrılarak beklenen senli bir hayatın özlemi 


İklim iklim örgülenmiş bir dünyanın zalimiyim 
Korkulardan sığınılacak bir evrenin mazlumu 


Sensiz olmaktan korktuğum bir âlemin ise yoksunu 


Kimse yoktu, kimsizlik içerisinde büyük bir hiçlik 
Varlığında eriyen varlıktan öte bir var olma düşü 
Her canlı yok olduğunda yokluktan sonsuzluğa 
Tek bir gerçek ve bir rüya 

Rüya sandığım gerçekliklerin kehaneti 


Aklının alamayacağı kadar inancın şehadeti 
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HATIRALAR 


Yol farkında değildir aslında taşımış olduğu yolcunun değerinin 
Yolcu kendi halinde hayalindeki şehre ulaşma çabasında 

Şehir ise habersizdir 

Değerli bir yolcunun kendisine doğru gelmekte olduğunun 

Şehir suskundur lakin yolcunun gönlü büyük bir aşk ile yanmakta 


Hasret çemberinden geçmiş bir hayalin peşinde yıllarca dolaşmakta 


İçinden anlamsız duyguları besleyen kelimeler geçerken 
Sevdiğinin yaşadığı şehre her adımda biraz daha yaklaşmakta 
Aşkının hayali içerisinde kavrulurken ruhunun hiç girilmemiş odaları 


Bunu aşkına nasıl anlatacağını yolda giderken hesaplamakta 


Konuşmak ihanet etmek gibi Tanrı'ya 
Yol ihaneti sezince yolcunun önüne engeller koymakta 


Yol hüzünle karışık kulak vermekte yolcunun duasına 


Sana açılan ellerimdeki yalnızlığı hissediyorum damarlarımda 
Şah damarımdan daha yakın olan Yaradan bana 

Yok et varlığımı lakin ver dileğimi kapında göz yaşlarım 
Sessizliğin ruhuma kazıdığı çaresizliği sende hisset çığlıklarımda 
Çaresizlik içinde yalvarışlarımla yakınlaş bana 

Bir sevdam var içimde damarlarımdaki kanı çeken 

Aklımda dualarım ile yaklaşıyorum sana 

Senin adına sığınıyorum çaresizliğimin eşiğinde 

Sonsuzluğa davet et lakin ver her ne muradım var ise 

Ben acizlik içinde kıvranırken gözyaşlarımdan dualarım 


Sen hükümdarlığın altında merhamet et bana yaradan Allah'ım 
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Ne kadar yol gittiğini hatırında tutmamıştır yolcu 

Yolun sonunda sevdiği onu beklemekte 

Bir kara bulut gibi karamsarlık çökerken yorgun ruhuna 

Yolun sonu görünmeye başlar bir asi yağmur altında 

İçinden çıkılamaz girdapların eşiğindeki ruh halidir yolcununki 
Gel gör ki sevdiği yolcuyu hiçte hak etmemiştir 

Yolcunun zehir dolu kelimeleri savrulurken sevdiğinin yüzüne 


Hıçkırıklar eşlik eder yolcunun şiirlerine 


Susmanın verdiği azabı taşıyorsun yüzünde 
Büyük bir günahın içinde kıvranıyor ruhun 
Gözlerinin içindeki korkuyu okuyorum karanlıkta 
Sen nasıl nefes alacaksın hiç tereddüt etmeden 


Benim varlığımı yok saydıktan sonra hatıralarında 
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KUŞKUSUZ 


Kuşkusuz bu akşam da yalnız seyredeceğim 
Yarı sarhoş gün batımını 
İçimde bir sızı var söyleyemeyeceğim 


Sevmiyorum bu sıkıntılı yaz akşamlarını 


Sahile vuruyor ay ışığının yalancı renkleri 
Gece içime azap döküyor sebepsiz 
Sıkıntılı havalar alıyor içeriye odamın penceresi 


Aklımda bir düşünce var lakin ruhum isteksiz 
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KARMA TENLİ KADIN 


Fanilerin düşlerinde yaşayan en berrak gecelerde gel 
Sarı saçlı, esmer tenli veya kumral kaderli kadın 
Rüzgârın esintisinde açtır kapılarını gönüllerin 
Kırlangıçlar taşısın girilmemiş odalara 

Hiç dokunulmamış kokusunu güllerin 

İnançla haykıran seslerin kısıldığı bu coğrafyada 
Kirli ellerin pamuk yumuşaklığındaki elleri kirletmesine izin verme 
Hatıralarda yaşat unutulmuşlukları hatırlatmak için 
Hiç unutmak istemediğin sevgililerin yalnızlığında 
Kalemin gözyaşlarını dindir 

Kelimelerden yeni bir dünya yaratırken 

Yok oluşun sancılarını varlığa çevir 


Aç zihinlerin kapısını sonsuzluğa 
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KÖLE 


Bir ben miyim sonsuzluk efendisinin kölesi 
Ey Tanrı”m nasıl söküp atacağım 
Ruhumda bıraktığım bu izleri 


Eskiciden bekleme hiçbir bilinmezliğin gizemini 


Köleliğin sararmış sancıları yavaş yavaş akarken damarlarında 


Bir kez daha dağıt acılarını 


Yıllarca yoksunluğunu çektiğin sarhoşluklara 
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ZALİM 


Ben zalim dünyanın hançerlediği bir mazlumum 

Çıkmaz bir sonsuzluğun ıstıraptan yorulmuş mısralarında 
Işığın parlaklığına aldanan yaşlı gözlere vurgunum 
Unutulmuş hayallerin şiirleri okunuyor 

Kelimelerimin yokluğunda 

Güneşin kızgınlığı yansımakta gölgeden kaçan perilere 
Asi ruhların günahkârlığına adanmalı cehennemin tokluğu 
Geçmişten getirilen korkular var yansıyan geleceğe 
Düşlemekten yorulmuş anlaşılan melekler 


Beklenen sonsuzluğu... 


Islak bir dudak sıcaklığında buharlaşırken arzular 
Daha fazla duyarlaşıyor dışarıdan gelen seslere 


Hiç duymaması gereken sözleri işiten kulaklar 
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SEN 


Yorgunum 

Aslıma dönmek istiyorum 
Aşığım 

Sana kavuşmak istiyorum 
Umutluyum 

Beni sevdiğini biliyorum 
Hüzünlüyüm 

Sana çok yakınken senden uzakta yaşıyorum 
İstiyorum 

Sana yaklaşmayı diliyorum 
Dinliyorum 

Beni çağıracağın sesi özlüyorum 
Bekliyorum 

Gel demeni istiyorum 
Korkuyorum 


Bir hazırlığım yok ilk günkü gibi sana geliyorum 
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SEVGİLİ 


Ömrümün hecesi 

Noktasını kaybettiğim en güzel cümlelerimin her bir kelimesi 
Nasır tutmuş düşlerimde yaşatmaya çalıştığım 

Bir hayalimsin 

Dün hiç aklımda olmayan ama bugün ruhuma işlenen 
Serin bir ırmaktan akan su damlalarının sesleri içerisinde 
Senin hayalin 

Cümlemin sonuna nokta ol 

Kelimelerimi hatırlat bana 

Vaz geçmek istiyorum kendimden 

Gel de döndür beni bu çıkmaz düşüncelerimden 
Sessiz kaldığıma aldırma 

Konuşmak imkânsız 

Anlatamıyorum kendimi sana 

Belki de anlatamayacağım hiçbir zaman 

Sen karşımda dururken 

Ben ise sessizlik içerisinde 

Susma hakkını kullanıyor dilim 

Dilimin derdimi anlatamadığı saatlerde 

Yokluk hissediyorum, var olmaya çalışırken 
Şeytanın aklımı zehirlediği mesafelerde 

Düş ile gerçek, var ile yok 

Var olmaya çalışmak o ince çizgide 

Ben yoktum aslında sevgili 


Seni görmeden önce 
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VAR VE ҮОК 


Dua dua biriktiriyorum düşlediklerimi 
Kelimelerim yok, tek bir âmin kaldı dilimde 
Yakınlaştıkça uzaklaşan bir serap 


İstemekten yorulmuş bir beden içerisinde 


Yokluk sahibi, varlık sahibinin kapısında 


Yok olmaktan sıyrılarak varlığa ulaşmayı istemekte 


Zaten çok da yorulmuştum yaşamaktan 
Biliyordum, bilmemezlik yalanına inanmıştım kendimce 
Ben yoktum aslında ve hiç var olmamıştım 


Bunu kendime söyleyip durdum gecelerce 


Endişeye firsat vermeyecek kadar küçülmüştü gözümde 
Ben hiç var olmamıştım zaten 

Ne diye korkayım yok olmaktan 

Yokluk için tekrardan yok olmak eğer gerekirse 
Zamanımı durdurun 


Sıyrılmak istiyorum artık bu sahte varlıktan 
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İKİNDİ YALNIZLIĞI 


Yalnızlık... 

Zorunlu bir durumun ayak izlerini takip ederek yalnızlaşıyor insan 
Sosyal bir hayatın gerçekten hayale dönüştüğü bir ortamda 
Rüzgör değirmenlerine savaş açan Don Kişot gibi 

Mızrağını kuşanıp dünyada bir tek sen varmışçasına 

Yaşamak için... 

Ne geç kalmış durumdasın ne de erken 

Tam vaktidir yalnızlığın sesini işitmek için 

İkindi güneşinin insan yüzünde dolaşmaya başladığı zaman dilimidir 
Yalnızlığın tarifini içinde barındıran karmaşa 

Çevrede hiç kimse yok 

Sessizliğin insan ruhuna vermiş olduğu derin acı 

İç burukluğu ve can sıkıntısı 

İleride gözlemlenen yoldan geçen tek tük arabalar 

Konuşacak hiç insan yok, büyük bir yalnızlık 

Çocuk ruhun anlayamayacağı kadar yalnızlık 

Bir şiir gibi dudaklardan dökülen 

Duaların karşılıksız kaldığı bir mekân 


Bu suskunluk neden öyleyse? 
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Bir cana hasret, gözler güneşin batışında 

İkindi vakti... 

Güneşin yatmaya hazırlandığı o en sıkıntılı zaman dilimi 
Böcekler var etrafta, her yerdeler 

Kuşlar şarkı söylemeden uçuyorlar 

Geldikleri yer belli değil 

Gittikleri yer de muhtemelen geldikleri yerden iyi olmayacak 
Taştan bir ev 

İçinde ruh yok 

Korkunç düşlerin yeşerdiği toprak bir zemin 

Çocuk ruhun düşlerini bekleyen ve hatta karşılayan tek şey sessizlik 
Belki de bu sebepten dolayıdır 

İkindi güneşine olan düşmanlık 

Onun o iç sıkan sessizliği kışkırtan tarafi 

İkindi güneşine merhamet gösterilmemeli mahşerde 

Sorguya çekilmeli, çocuk ruha yapmış olduğu eziyetten 
Korkuların başkomutanıdır ikindi güneşi 

Bir ordu var hayallerimi çalmaya gelen 

Beton güneşin son ışıkları ile ısınmış 


Rüzgâr bile sıcak esiyor 
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Aşağıya doğru bakınca orada da kocaman bir boşluk 
Yokluk, belki de araf dedikleri yer burası 

İyice hissediyorum korkularını yalnızlığın 

Kenara çekilmek yok bu hayalde 

Yalnızlık ile boşluk arasında sıkışıp kalmak mı çocuk ruhun kaderi? 
Sessizliğe gömülen hayaller 

Sıkıntı ve yalnızlık içerisinde geçilen o çocukluk dönemleri 
Bacaklarda ısırgan otunun izleri 

Kurgusal bir anlatımın soyut gerçekliğini 

Somut düşlere dönüştüren bir yalnızlık 

Yaşanmışlık ile hayal arasında kalan o çocukluk düşleri 
Uyumadan önce yapılan son dua 


Ve soğuk gecelerin geleceğe dönük kehanetleri 


45 


BOŞLUK 


Sevgisizliğime aldandım seni ruhuma davet ederken 
Unutmuş gibi davrandım kimsesizliğimi 

Hangi şiirin dizesinde hayat bulduğumdan 

Hiç söz etmedim 

Senin düşlerinde geçirdiğim gecelerde yol uzundu 
Çok yoruldum ama vazgeçmedim 

Belki de onun için sarhoştu bu kalp ve bir arayış içerisindeydi 
Sadece ben değilim gecenin karanlığına aldanan 
Unuturum, unutmak zor değil 

Sessiz bir filmin başrolünü oynuyorum 

Kelimelerim eksik kaldı 


Boş bir kâğıda yazı yazma sanatını keşfetmeye alışıyorum bu aralar 
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Hepsini aklımda tutuyorum 

Senin için biriktirdiğim cümlelerimi 

Ey hayat neden bu boşluk içimde 

Ve ben bu boşluğun en iyi arkadaşıyım 

Gökyüzü eskisi gibi mavi gelmiyor artık bana 
Dünyanın neresinde olursa olsun bir çocuk ağladığında 
Dağ yamaçlarında eski bir kulübe hayal ediyorum 
Gitmek, gitmek istiyorum çok uzaklara 

Ruhum yorgun düşmüş ümitlerle geçen bir ömür sonunda 
Bir ağacın altında oturarak hayallere dalmak 
Unutamayacağımı biliyorum 

Unutmak istediklerimi ve geride kalan her özlemimi 
Hafiften kar yağsın üzerime 

Sessiz olun kelebekler 


Biraz da üşümek istiyorum 
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MUTLULUK 


“Üç soru sor bana” dedi Sorgu Melek”i 

mutsuz kulu cehenneme göndermeden önce 
Kul büyük bir şaşkınlık içerisinde 

cehennem kapısına doğru bakarken 
“Mutluluğu nerede bulabilirim? Cehennemde mutluluk var mıdır?” 

diye sordu Melek”e 
Melek kararsız kaldı 
“Bizde nefis yok! Onun için bilemem insani duyguları” dedi 
ve ardından ekledi 

“Eğer Tanrı gizlemiş ise mutluluğu cehennemin en dibine, 

derine gittikçe bulabilirsin mutluluğu belki de...” 
Kul sustu, düşündü derinden 
Konuşmak istedi, toparlayamadı kelimeleri 
Sessizlik aktı dilinden 
Melek acele etti mutsuz kulu cehenneme göndermek için 


Kapıda bir anda iki cehennem bekçisi belirdi 
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KENDİNİ ANLATAMAYAN 


Beklenen bir baharın habercisi değilim 

Kıştan kalma bir soğukluk var üzerimde 
Yapraklarını dökmeye başlamış ağaçlarım 
Bundandır belki de yalnız kalışım 

Aslında uyumlu da sayılırım 

Tanımakta zorlanıyorum insanları 

Veya insanlar beni tanıyamıyor 

Belki de ben anlatamıyorum kendimi 

Çok yakınken, çok uzakta kalıyorum 

Zamanın hızla akıp geçtiği yaşantılarda 
Huysuzluğumu atamıyorum çoğu zaman üzerimden 
Yorgunum biraz da dargın 

Umutsuzum, umut dolu heceleri sayıklarken 

Ama sağdığım sevdiklerime karşı 

Sevgim için sevdiğimden vaz geçecek kadar doluyum 
Çok imkânsızım ve sakinim çoğu zaman 

Sessizliği severim bir o kadar da gürültüyü 
Keşkelerim çoktur, değiştirmek istediklerim 

Lakin yetmiyor her şeyi değiştirmeye gücüm 


Küstürmeyi sevmem kimseyi 
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Bazen de sevmem insanları 

Rahat biri değilim 

Olmayı çok isterdim ama 

Hayranım vurdumduymaz insanlara 
Hayata karşı alaycı tavırları 

Bir o kadar da sıkıca bağlılıkları 

Bir çelişki değil elbet 

Sadece “sen yaşamaya değer değilsin hayat” 
Haykırışları gözlerinde 

Unutamadıklarım olmadı 

Hatırladıklarımın sayısı zaten çok az 
Sanmıyorum ki bir gün çıkıp gelsin 

Pamuk prenses 

Çoktan zehirlemiştir muhtemelen onu 

Kötü kalpli, o her ne ise işte 

Yazarım, yazmayı seviyorum 

Konuşmak ise oldukça zor geliyor 
Konuşmak için zorluyorum kendimi 

Her seferinde kâğıda düşüyor mürekkep parçaları 


Ve ben bir gün daha yaşlanıyorum... 
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КАГАМАМАК 


Sen gideceksin de ben kalacak mıyım? 
Yüreğimde doldurulamayan bu boşluk ile 

Sen hissetmeyeceksin de ben duyacak mıyım? 
Kuşların sesini, ağaçların hışırtısını 

Sen bilmeyeceksin de ben bilecek miyim? 
Yarın yeniden gün doğacak, güneş açacak 
Yağmur yağacak ve gökkuşağı çıkacak 

Sen görmeyeceksin de ben görecek miyim? 
Güzel olanı, güzel kalanı, güzel yaşayanı 

Sen yaşamayacaksın da ben yaşayacak mıyım? 
Yaşanması gerekenleri ama henüz yaşanmamışlıkları 
Sen öleceksin de ben kalacak mıyım? 

Senin olmadığın bir dünyada 


Sanıyor musun ki ben duracak mıyım? 
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HİÇ 

Sadece kocaman bir hiç 

Hiçbir şey söylemeyecektim 

Hiç dilimin ucuna dahi gelmemişti 

Hiç hatırlamıyorum 

Hiç görmedim güzel olanı 

Hiç duymamıştım böyle sözler 

Hiç susmayacak sanmıştım 

Sustuktan sonra ise hiç konuşmayacak 

Hiç düşmemiştim böyle bir sevdaya ben 

Hiç özlememiştim daha önce ulaşamadığım bu duyguyu 
Hiç bilmiyordum varlığımı 

Hiç anımsamamıştım daha önce yok olduğumu 

Hiç hayal bile etmemiştim 

Bir gün benim de var olabileceğimi 

Hiç konuşmamıştım 

Söylenmesi gereken sözlerin söylenmesi gerektiği yerde 
Hiç susmamıştım konuşmamam gereken düşlerde 

Hiç hiçlik içinde kaybolmamıştım 


Kendimi tanımadan önce 
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AŞK 


Aşk yalın bir kelime 

Yokluğun varlığa ihtiyacı 

Varlığın yokluk özelinde kainatı sınaması 
Aşk hissederek yaşamak 

Hissetmeyen şairin ıstırabı 

Anlatmak ama anlaşılamamak 

Duymak, duyarak yaşamak 

Duyduğunu karşısındakine duyuramamak 
Görmek ama konuşamamak 

Gördüğünü düşünerek eserlerinde varlığını okumak 
Yakınlaşmak, yakınlaştıkça ulaşamamak 
Ulaştığını düşündüğün noktada 


Kaydedip tekrardan yokluğa karışmak 
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TOMURCUK VE DUA 


Tomurcuğun güneşe döndüğü gibi 

Zalim toprağın düşmanlığında yaşatıyorum 
Hatıralarım senden uzakta kaldıkça 

Sanmıyorum ki ben bu dünyada yaşıyorum 

Aciz ipliklerle örülmüş kaderimi kemiren bir dişi 
Yokluk içinde varlığa susamış varlık sahibi 

İnanç ve ardından gelen kötü kokan şüphecinin nefesi 
Boyun büken duaların gizemine sığınmış 

Hiç söylenmemiş ama hiç de saklanmamış 
Unutmaktan korkulan bir şiirsin sen rüyalarımda 
Görmekten korkularıma saplanan sancının en ahir izi 


Seninle başladı bu hikâye ve seninle bitmeli 


Sormaktan çekinilen en sevdalı soruları soruyorum 
Kelimeler yetmiyor anlatmaya düşlediklerimi 
Şeytanın gülüşlerini saklıyor o zalim kadın yüzünde 
Gök gürültüsünden korktuğunu hatırlıyorum 


Rüyalarımdaki güzelin ağlayarak, uyandığım gecelerde 
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KUDRET 


Bir kudretin içinde gizli ol, ol demeye kudret sahibi 
Kudretin varlığında şekillenmiş ol demenin gizemi 


Mühürlenmiş dudaklarda saklanan duaların sahibi 
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UNUTAMIYORUM 


Yorumsuzdur şeklim bir o kadar da yorgun 
Ve ben ruhumun bir aynasıyım 

Susmak için her gün daha fazla yoruluyorum 
Özlemiyorum artık rüzgârın sesini 

Işıklar kapanınca korkuyorum 
Anlatamıyorum kendime kendi hislerimi 
Ağlamaklıyım bu yıllar 

Biraz da uykusuz 

Yorgun düşlerimin prensesinin sıcaklığında 
Biraz daha uyumak istiyorum 

Ne kadar da özlüyorum aslında 

Unutmak istiyorum çoğu zaman 


Unutamıyorum 
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HATIRALARIM 


Hatırladıkça seni kelimelerin suskunlaşıyor 
Yazamıyorum dahi birkaç satır 

Beyaz kâğıdımın dilsizliğine inat 

Hiç duymamış gibi davranıyor silgim 
Adını sildirmemeye çalıştıkça dualarımdan 
Unutmaya çalışıyorum seni 


Bir türlü çıkmıyorsun hatıralarımdan 
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SÖZLER 


Her ses ne kadar da yalnızlaşıyor zaman geçtikçe 
Bir o kadar da anlamsızlaşıyor 

Karamsar düşlerim var içinden çıkamadığım 
Kırgınlık yollarında yürümekten yorgun düştü 
Hiç zorluk görmemiş narin ayaklarım 

Ellerim ile tutamıyorum sözlerimi 

Sözlerim karşılıksız kalıyor çoğu zaman 
Dualarım var dilimde hiç kimseye anlatmadığım 
Dualarım var duaların sahibine 

Anlam kazanması gereken zaman dilimlerinde 
Unutmaya başlıyorum sevdanın düşlerini 

Düş kurmakta zorlanıyor bu zavallı rahum 

Bir sona hazırlanıyor bir yere gitmeye 

Çok üzülüyorum ve ben hala aynı ben 

Gitmek istiyorum gidilmesi gereken yere 

O yerin tarifini anlatmak zor 

Bir o kadar da istemek 

Henüz kendisine ulaşamadığım 


Karamsar düşünceler içinde 
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YANILSAMA 


İnandığımdan değil 

İnanmak zorunda olduğumdan bu yaşadıklarım 

Susmak kadar konuşmak da zarar veriyor körpe ruhuma 
Düşüncelerim düşüncesiz kaldığımda 

Düşlerimde yeşeriyor 

Unutmayı unutalı yıllar oldu 

Boşluksal bir karmaşa içerisinde geçiyor günlerim 

Her köşe başını tutmuş pişmanlıklar 

Korku ile umut arasında 


Gelecekten gelen sesler ve yoksunluklar 


Kaçıp kurtulmak istiyorum bir yerlerden 

Beni tutan bir özlem var 

Bir o kadar da serbest bırakan 

Kaçmak istiyorum yalnız gerçeklerimden 
Kendimden... 

Kendimin olmadığı bir yer 

Bir orman belki de bilinmeyen bir dünya 
Ben yokum aslında 

Bir yanılsamayım sadece 


Yanılgılardan türeyen 
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SENDEN ÖNCE 


Seni bilmem ama 

Suskunluğumdandır 

Sesimi duyamaman 

Sen benim için daha uzun zamandır varsın 
Seninle konuşuyorum, gülüyorum, susuyorum 
Senin haberin yok 

Sesimi duymuyorsun 

Kulağın başka bir coğrafyada akan nehirde 
Sana hediye aldım geçenlerde 

Bir şiir daha yazdım senin için 

Kâğıda sardım kalemimi 

Kimseye söylemesin diye 

Senin için aklımdan geçenleri 


Sen öğrenmeden önce 


бо 


KARIŞIK DÜŞLER 


Olmadı değil ama 

Oldu da olmadı aslında 

Karışık bir düş gördüm yine 

Ben susuyordum 

Sen ise zaten hiç konuşmuyordun 
Sessizlik oldu bir süre 

Kelimeler anlamsızlaştı 
Susmaktan yorgun düştü 

Henüz konuşmaya başlamayan 


O her kimse işte 
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ÖZLEM 


Kal diyememem değil gururumdan 

Kalırsan kaldığına değecek biri olmadığımdan 
Gitmen bir sevdaya değil ihanetten 

Gitmen seni bekleyen yokluktan kaçıştan 
Anladım ama anlamamazlıktan geldim gecelerce 
Seni ne kadar da özledim aslında 

Bunu söyledim kendime yoksunluk çektiğim saatlerde 
Sussun artık dileklerim 

Karanlıkta yol gösterene inat 

Esrarı içinde saklı 

Binlerce pişmanlığımdan dönülmezlikler 

Geri gelsin geri en çabuk terk eden 


Yoruldum çok yoruldum artık sevgili seni özlemekten 
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DUA KALEMİM 


Dua kalemimin mürekkebi 

Cam bir hapishane içerisinde kurumaya başlamışken 
Ne zaman bitecek bu savruk rüyalarım 

Duyulmayan sese döndü sözcüklerim 

İşitilmez oldu dualarımın yankıları 

Ah ne kadar yandı içim sevdamın sarhoşluğunda 
Geri dönmek istiyorum geri özlediğim çocukluğuma 
Unutmak zor unutamıyorum her hecesini şiirimin 
Unutmuş gibi davranıyorum sadece 
Unutamadıklarımı hatırladığım her gecemde 
Yalnızm... 

Yılgın bir ruhu taşıyorum bedenimde 

Uyumak istemiyorum 

Görmekten korkuyorum senin düşünü tekrardan 

Git ve uzaklaş ki sensizliğine alışsın kaderim 

Ne kadar yoruldum hayat bilemezsin 

Sen de karış diğer sevgililer gibi karanlığa 

Bırak açık kalsın odamın ışığı 

Alışmaya çalışıyorum aydınlığa 
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